
Jrg.24-nr 47 

Zondag 27 juli – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

6e zondag van de zomer 

 
 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
 
voorganger  ds. Machiel Lok 
lector   Henk Rotteveel  
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rinald van der Wal 
diaken   Tini Roos  
koster  Peter de Jong   
 
 
Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Kinderhospice Binnenveld 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst van de kerk 
 
 

☺ Nevendienst  I.v.m. de zomervakantie is er geen KND  
☺ Crèche    

 
Bij de dienst 
Vandaag, op de zesde zondag van de zomer 2025, gaat het in de dienst over 
bidden. Het oecumenisch leesrooster neemt ons vandaag mee naar Lucas 
11:1-13. Jezus leert hierin Zijn leerlingen bidden. Hij leert hen het "Onze 
Vader". Het "Onze Vader" is daarmee het gebed dat Jezus aan Zijn Kerk 
gegeven heeft. Het is het volmaakte gebed. Het is het bekendste gebed uit de 
christelijke traditie. Vanmorgen in de dienst denken we na over de aard van de 
hemelse Vader. Waaruit blijkt Zijn zorg voor Zijn kinderen? Het thema van de 
uitleg en verkondiging is: "Gods bereidheid om gebeden te verhoren". 
Ds. Machiel Lok 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel  

   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Lied 138: 3, 4    
Bemoediging en groet 
 

  - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed 

Glorialied  Psalm 995: 1, 2 

 

DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
Schriftlezing:    Genesis 18: 20 - 33 
Lied hierbij: Lied 756: 1, 4, 5, 6  
 

Schriftlezing:    Lucas 11: 1 - 13 
Lied hierbij: Lied 370: 1, 2, 3  
 

Uitleg en verkondiging  
 

Kort orgelspel  
Lied als antwoord:    ELB lied 58: 1, 2, 3  

Zoek eerst het Koninkrijk van God 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 796: 1, 2   
Heenzending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    
  



Collectedoel diaconie:  Kinderhospice Binnenveld 
Kinderhospice Binnenveld wil een herberg zijn voor 
gezinnen die even moeten uitrusten. Zij bieden zorg aan 
ongeneeslijk zieke kinderen ongeacht te verwachte 
levensduur. De kinderen hebben allemaal een 
levensbedreigende of levensbeperkende aandoening. 
Kinderen kunnen zich ondanks ziekte blijven ontwikkelen. 
Het doel van het hospice is ouders tijdens dit ziekte 
proces te ontlasten in vaak complexe en intensieve 
zorgvraag. 
Wilt u dit doel steunen scan dan de QR code en maak uw bijdrage over via de 
kerk app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk + 27 juli 2025  
 
Luisteren om elkaar te begrijpen rondom Gaza-Israël 
Afgelopen zondag hadden we na de dienst een goed gesprek met 24 
kerkgangers rondom onze gevoelens over de situatie in Gaza en Israël. 
We oefenden onszelf in naar elkaar luisteren in drietallen. Ieder had 
afwisselend een verschillende rol: vertellen, vragenstellen of observeren. 
Omdat ieder eigen tijd had om te spreken konden de anderen zich richten op 
luisteren om te begrijpen, in plaats van luisteren om te reageren. Na deze 
ronde van vertellen en luisteren sloten we als hele groep af. Mensen noemden 
dat het soms spannend was om hun gevoel hierover te delen omdat de visie 
van de andere twee in de groep onbekend was. In het gesprek bleek dat er 
met respect geluisterd kon worden door iedereen en bleek het goed om juist 
ook over dit moeilijke thema samen te spreken en verrijkend om verschillende 
perspectieven te horen. 
Aan het eind werd de vraag gesteld hoe we omgaan met Israëlzondag. Het 
kan een goede aanleiding zijn om een gesprek te voeren over de betekenis 
van 'de onopgeefbare verbondenheid met Israël', zoals de Protestantse Kerk 
dat formuleert.  Afgesproken is dat de kerkenraad dit coördineert. We hopen 
dat nu we dit als start hebben gehad, we er ook onderling verder over blijven 
spreken. En daarmee ook samen blijven oefenen in luisteren om elkaar te 
begrijpen. Als er verdere wensen zijn voor vervolg of herhaling van deze 
gespreksvorm, laat het dan aan de scriba weten.  
We willen de deelnemers aan het gesprek bedanken voor hun inzet en 
bereidheid om echt naar elkaar te luisteren.  
Jeannette, Fenneke, ds. Evelien 
 
 

Voedselbank  
In de maand juli is het inzamelen van: (af)wasmiddel, 
lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta 
 

Kerkelijke agenda 
zo 3 augustus   10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Johan de Visser 
                                       10.30 uur De Merwelanden – Ramon de Bonte 



 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier,  
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de 

omschrijving: soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 
uur) 
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